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Rondom  Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus 

Nieuwsbrief van de  Vijf Heiligen  Parochie  
Nr.195, vrijdag 20 februari 2026 
 

Bereikbaarheid van onze parochie 
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen  
zijn we bereikbaar via 06-10490088   

 

Contact met de pastoor 
Wilt u graag in contact komen met pastoor Ronald van Bronswijk  
aarzelt u dan niet dit te doen. 
Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer  
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:   
Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl 
 

 

 
 

 
Met elkaar 

Dat was toen daar. 
Het was zo’n aardige zomeravond.                                                             
De zon had geen haast om onder te gaan. 
Wij waren blijven hangen in de tuin. 
De kinderen hoefden nog niet naar bed, 
ze speelden joelend verstoppertje met de hond in het hoge gras. 
Er werd een fles opengetrokken en op de tafel gezet. 
Hanna en Aart waren er en Karel met Jettie. 
Kleine Kaspar maakte grapjes bij Elisabeth op schoot. 
Pauline kwam nog met hapjes aan. 
Martin had zijn gitaar meegenomen, 
hij speelde Beatles en Katja wist de woorden. 
Het refrein neurieden we allemaal mee, 
liefde is alles wat je nodig hebt. 

mailto:info@naardekerk.nl
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Dat was toen, daar. 
Ik zag de mensen om mij heen op wie ik zo gesteld ben. 
Mijn hart was gelukkig om ons bij elkaar 
in het zachte schemerlicht. 
 
Dat was toen, daar. 
Ik weet nog dat ik dacht: 
als het ergens is, is het hier, 
als het ooit is, is het nu. 
Dit is de plek waar God zou willen wonen. 
Volgens mij kan hij zo aanschuiven. 
Hier geeft de Heer zijn zegen. (Karel Eykman, vrij naar psalm 133)  

Gemeenschap vormen blijft binnen de Kerk een 
uitdaging. We moeten oppassen voor twee 
extremen: uniformiteit die geen waarde hecht 
aan verschillen, of het verergeren van 
verschillen en standpunten in plaats van het 
zoeken naar gemeenschap. Er bestaat altijd  
het risico te vervallen in starheid of ideologie, 
met de daaruit voortvloeiende conflicten.                            
Dat risico bedreigt niet alleen de Kerk,                     
maar de hele wereld, kijkend naar onenigheid, 
geweld en conflicten en een toename in 
agressie en woede, vaak uitgebuit door zowel 
de digitale wereld als de politiek.                                     
( Paus Leo XIV in een toespraak tot leden van 
de Romeinse curie) 

 
 
 

 
Klooster en R.K. Kerk te Made in Noord-Brabant.  
In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 13 april 1938 verscheen de tekening hierboven.  
Van het klooster is alleen het Oude Mannenhuis goed te zien, nu Grand Café dun Brabander. 
 

Wie zichzelf almaar wegcijfert, voelt zich uiteindelijk een nul ( Ria Bom- Charité) 
 

Rooms katholieke geiten 
 
Sinds 1909 hadden Terheijden en Wagenberg een Rooms-Katholieke Geitenfokvereniging.  
Een benaming waarover Harrie Hzn. Krijnen, de Kwidam, de man van de Traaise Revue, 
opmerkte: “ Zijn er dan Roomsch katholieke geiten?”   
De verenigingen in Terheijden en Wagenberg waren ook aangesloten bij de R.K. Bond van 
Geitenfokverenigingen in de Baronie van Breda , de Terheijdense kapelaan Hendricus Bielars 
zou daar in 1923  geestelijk adviseur van worden. 



3 
 

 
Goede geiten waren best wel wat waard, zo berichtte het Dagblad van Noord-Brabant van 3 
mei 1918 dat de Wagenbergse koster Willem Scheermakers zijn geit voor f 75,- verkocht had 
en dat hij daarna van landbouwer B. D. een andere geit kocht voor f 72,50.  
 

TERHEIJDEN. Geiten- tentoonstelling,  
De geitenfokvereeniging  ‘St. Antonius Abt’  alhier, onderafdeeling van 
den Eersten Nederlandschen R. K. Bond van Geitenfokvereenigingen in 
de Baronie van Breda, zal op Zondag 22 Juli een tentoonstelling houden 
van geiten, gevolgd door een keuring door deskundigen op het gebied 
Van de geitenteelt. De tentoonstelling zal gehouden worden op het 
terrein van het hotel „Hof van Holland”. ( Gelegen in de Hoofdstraat)  
Als het weer een beetje meewerkt , belooft het een flinke drukte te worden, daar reeds 65 
geiten zijn ingeschreven. De harmonie „Beoefening der Tooneel- en Toonkunst" zal hare 
gewaardeerde medewerking verleenen.  
( Uit het Dagblad van Noord-Brabant van 19 juli 1923)  
 

In 1929 had Terheijden 66 leden met 84 geiten en 1 bok. Wagenberg had 58 leden met 98 
geiten en 1 bok. De bokken waren eigendom van de vereniging en waren gestald in een 
zogenaamd ‘bokkestalleke’. Dat van Terheijden lag op de plaats waar nu de parkeerplaats 
van de Jumbo is , dat van Wagenberg was in de Akkerstraat. De bokken werden regelmatig 
gekeurd, zij moesten in topconditie zijn, want waren van belang voor de goede voortgang 
van de geitenpopulatie. 
In het begin van de vorige eeuw was koemelk een duur product , zodat in veel gezinnen , 
waar het inkomen toch al niet hoog was, een geit genomen werd. Men noemde de geit ook 
wel arme luiskoe of ‘koe van den arbeider’ en op deze manier kwam men toch aan de zo 
broodnodige melk. 
Op foto’s van deze verenigingen overheersen dan ook de mannen met petten, de mannen 
met hoeden zijn zeldzaam. 
 

Eenige wenken voor de geitenhouders, toegevoegd aan de statuten van de vereniging 

o Zorgt voor een ruimen, frisschen, goed verlichten stal, waarin de dieren los kunnen 

loopen. Het vaststaan deugt voor de geiten niet.  

o Doet dat jonge dier nu goed. Wilt gij bijzonder mooie dieren laat ze bij de moeder zuigen. 

Er gaat niets boven de natuur. Gij hebt er dan ook geen omkijken na, ze groeien als kool 

en worden niet ziek. 

o Besteedt zorg aan uw dieren. Gij zult er voor beloond worden. 
 

De bedoeling was dat de geit goed melk gaf en daarom zocht men elkaar op om ervaringen 
uit te wisselen wat betreft voeding, stalling en fokprogramma en daardoor ontstonden 
verenigingen.  
De geitenfokverenigingen hielden ook onderlinge competities door zogenaamde 
geitenkeuringen, waarbij gelet werd op een grote volle uier, de gang en de houding van de 
geit. De bond gaf ook informatiemateriaal uit omtrent het houden van geiten en ja, deze 
verenigingen kregen ook een geestelijk adviseur , zoals ook de voetbalvereniging een 
geestelijk adviseur had. De pastoor of de kapelaan hadden zitting in het bestuur en waakten 
over de godsdienstzin van de vereniging.  
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De meeste geitenfokverenigingen hielden er nog voor de Tweede Wereldoorlog mee op, de 
koemelk was toen lager in prijs met name door de opkomst van R.K. Coöperatieve 
zuivelfabrieken, bij ons met de toevoeging St. Gummarus of St. Bernardus, en ook daar zat 
de kapelaan of pastoor in het bestuur. 
 

In 1926 kwamen in café ‘de Groenmarkt’ zo’n 17 geitenhouders samen om ook een Madese 
Geitenfokvereniging op te richten, de voorzitter van de Terheijdense vereniging, P. van 
Langerak, was hiervoor naar Made gekomen. Er kwam een Madese vereniging met de naam 
‘St. Bernardus’ en A. Kommeren werd de eerste voorzitter. 
Tijdens de bijeenkomst werd benoemd dat Made zo lang achter gebleven was om zich op 
geitengebied te organiseren, hopelijk haalde men nu die achterstand in met steun van 
autoriteiten en notabelen in het belang der voeding van kind en ouders. Een van de acties 
van de nieuwe Madese vereniging was een verzekering voor geiten in het leven roepen. 
 

Vermelding Vee Naam Contactpersoon 

1912 Paarden Zekerheid geeft rust J. Vermeulen 

1912 Hoornvee Eendracht J. Vermeulen, later A. Stoop 

1925 Varkens Vereniging tot instandhouding  
van het varkensfonds. 

M. Simonis, gemeenteontvanger 

1926 Geiten St. Bernardus H. v. Gils 

 

In 1928 was er een grootscheepse geitenkeuring van de R. K. Bond van 
Geitenfokverenigingen in de Belcrum te Breda, de geiten van de deelnemende verenigingen 
kwam daar naar toe in versierde wagens, waarbij de wagen van Terheijden een eerste prijs 
en die van Wagenberg een tweede prijs behaalde. De weduwe Biestraten uit Wagenberg 
werd na de keuring met haar geiten tweede reserve-kampioen. 

 
 
 
Waren er nu katholieke geiten om met de vraag van Harrie Krijnen, de Kwidam, te eindigen? 
Nee, de bronnen doen ook geen melding van een geitenzegening, maar wat wel duidelijk 
wordt , is dat de mensen het niet langer alleen maar lieten afhangen van de H. Bernardus 
(Made)  de H. Gerlachus ( Hooge Zwaluwe) of de H. Antonius Abt ( Terheijden) drie heiligen 
die men aanriep ter voorkoming van ziektes als het om dieren ging, maar dat zij ook de weg 
van verzekering en zich ontwikkelende diergeneeskunde kozen.  
 

Terheijdense Geitenfokvereniging. Foto 
095063 Regionaal Archief Tilburg (RAT) 

Wagenbergse Geitenfokvereniging. 
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De geitenfokverenigingen zijn een voorbeeld van samen de hand aan de ploeg slaan om het 
probleem van de dure koemelk te tackelen om zo toe te werken naar een beter bestaan, dit 
alles wel met een godsdienstig tintje. 
 

Bronnen:  

• Zoekmachine Delpher. 

• Column van Johan van der Made ‘En toen gebeurde’ in Rondom de Toren. 

• Informatie Heemkundekring Made en Drimmelen. 

• Harrie Hzn. Krijnen: Weer een boekje van H. K. Widam, de Vlasselt nr. 71 Terheijden 
1995. 
 

De langste reis die een mens kan maken, is de reis door zijn innerlijk ( Dag Hammerskjold) 
 

Cijfers over 2024 
 
Uit de gegevens blijkt dat in 2024 in de Nederlandse R.-K. Kerk ruim 500 volwassenen 
werden gedoopt, terwijl daarnaast meer dan 100 volwassenen toetraden zonder doopsel. 
Hoewel deze aantallen klein zijn in vergelijking met het totale aantal doopsels bij kinderen, is 
de stijging in toetredingen door volwassenen opvallend. In 2023 ging het in totaal om 455 
toetredingen; in 2024 ligt dit aantal dus aanzienlijk hoger. 
Tegelijkertijd laat het totale aantal doopsels een daling zien. In 2024 werden ongeveer 6.100 
kinderdoopsels toegediend, waarvan 92% bij kinderen jonger dan zeven jaar. Dit is een 
daling van circa 7% ten opzichte van 2023. Het aantal doopsels bij oudere kinderen bleef 
stabiel op ongeveer 500. 
Ook bij de andere sacramenten is sprake van een lichte daling. Ongeveer 7.100 kinderen 
ontvingen hun eerste communie (–7%) en circa 4.200 jongeren kregen het vormsel 
toegediend (–5%). De percentages blijven daarmee in lijn met de dalende trend van eerdere 
jaren. 
 
Opleving aantal kerkelijke huwelijken 
Op het gebied van kerkelijke huwelijken laat 2024 echter een lichte opleving zien: bijna 800 
bruidsparen lieten hun huwelijk kerkelijk inzegenen, een groei van 5,5% ten opzichte van 
2023. Zoals eerdere jaren blijft dit ongeveer 1% van alle huwelijken in Nederland. 

Afname aantal kerkelijke uitvaarten                                                                                                                        
Het aantal kerkelijke uitvaarten is in 2024 afgenomen. Er werden bijna 11.900 uitvaarten 
gehouden (–8%), waarvan 57% begrafenissen en 43% crematies. De kerk verzorgde daarmee 
uitvaarten voor ongeveer 7% van alle overledenen in Nederland. 

De Rooms-Katholieke Kerk telde in 2024 3.448.000 geregistreerde katholieken, goed voor 
19,1% van de bevolking. Dat is een daling van 0,5 procentpunt ten opzichte van het jaar 
2023. Volgens onderzoeksbureau Kaski (Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut), dat jaarlijks de 
cijfers voor de R.- K. Kerk in kaart brengt, passen de dalingen binnen een langjarige trend, 
maar valt de sterke toename van volwassen toetredingen op als een duidelijke uitzondering. 
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Synodaliteit is in de eerste plaats een levenshouding:  
een manier van omgaan met anderen in het dagelijks 
leven. Natuurlijk kun je erover spreken, parochieavonden 
organiseren of er boeken over schrijven.  
Maar uiteindelijk gaat het erom dat je je een synodale 
houding eigen maakt. Dat betekent, kort gezegd, dat je 
je richt op de ander. Voor wie probeert te leven in de 
voetsporen van Jezus is dat eigenlijk heel vanzelfsprekend.  
Synodaliteit is in die zin een diep evangelische houding. 

Heilige van de dag 

Elke werkdag neemt Roderick Vonhögen je mee in verhalen van 
martelaren, dwarsliggers, mystici en rebellen.                                       
Van Sint-Maarten tot Franciscus, van Maria tot moeder Teresa. 
Soms eeuwenoude verhalen die toch nog veel zeggen over het 
leven van vandaag. 

Te beluisteren van NPO Luister of andere podcastapps. 

De vastentijd is een uitnodiging om op een nieuwe manier naar onszelf te kijken en met 
elkaar om te gaan, zodat we als herboren mensen straks Pasen kunnen vieren. 

Wat doet het licht?  

Om het ‘dubbelop’ te zeggen: het licht ‘verlicht’. Het is er niet omwille van zichzelf, maar het 
laat iets zien: vormen, contouren, kleuren. En licht geeft energie, het is verbonden met 
leven. In de Bijbel klinkt als een oerknal “Er zij licht”. Die gave van het licht wordt een 
opdracht.  

We worden ‘kinderen van het licht’ genoemd en opgeroepen om te werken met ‘wapenen 
van het licht’, met een open hand en een open hart. Jezus deelt ons niet zomaar 
complimenten uit. Hij daagt ons uit om werk te maken van onze roeping!                                             
(Emeritus-pastoor Han Akkermans)  

 

In een wereld die snakt naar vrede hebben we instrumenten 
nodig die een einde kunnen maken aan machtsmisbruik, 
gewelddadige vertoon en minachting voor de rechtsstaat. 
Ik moedig alle naties van harte aan om dit instrument van 
hoop, de Olympische Vrede, te herontdekken en te 
respecteren. Het is een symbool en een belofte van een verzoende wereld.’                                  
( Paus Leo XIV)  
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Veertigdagentijd beleven met vier.nu  
 
Met de oproep Vier Pasen onderstreept de kerk het belang om samen het hoogfeest van de 
Verrijzenis van Christus ( Pasen) te vieren en ook de periode van voorbereiding , de 
Veertigdagentijd, bewust te beleven. De Veertigdagentijd is vanouds een tijd van bidden, 
vasten en boete doen. 
De website vier.nu biedt onder meer 
kernbegrippen van de Veertigdagentijd en 
Pasen, informatie over de verschillende 
vieringen en tradities, een kleurplaat voor 
kinderen, tips voor het maken van een 
Palmpasenstok en meer. De site wordt 
regelmatig aangevuld met nieuw 
materiaal. Nieuw is onder meer een 
artikel over de traditie van vasten en vasten  
in de huidige tijd.  
Verder is er aandacht voor de bijzonder crossmediale samenwerking van KRO-NCRV en 
Vastenactie in de komende vastentijd (foto). De Vastenactie bestaat dit jaar 65 jaar. 
 
Vasten als onthouding en vermindering wordt vandaag herontdekt mede door de 
groeiende bewustwording van de negatieve invloed van ons consumptiegedrag op 
gezondheid, milieu, klimaat en sociaaleconomische verhoudingen. Veel gelovigen richten 
zich op wat zich op dat moment aandient: minder alcohol of koffie, de fiets in plaats van de 
auto of ontspullen. Daarnaast gaat het ook om meer aandacht schenken aan God en aan 
elkaar, een periode van solidariteit ( Vastenaktie) en spiritualiteit (bezinning en gebed) 
meer verdragen van elkaar en meer stilte en eenvoud.  

1966-2026                              
Blasiuskoor 60 jaar 

Zomaar een foto uit het 
uitgebreide archief van het 
Blasiuskoor. Een archief dat netjes 
bijgehouden werd door Tonny 
Mureau (1946-2023)  helemaal 
links op de foto. Op de voorgrond                                                         
zuster Salvatora Oomen                    
(1930-2020)  , de dirigent ,                    
zij leidt de volkszang tijdens een 
viering in de Blasiuskerk,                        
de thuiskerk van het koor. 

 

 

Een echte vriend ontdek je, als het ijs breekt ( Gezegde van Inuit) 

http://www.vier.nu/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2026/02/veertig-dagen-van-je-leven-klein.jpg
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Nog meer koorjubilea 

Ook de Tempeliers vieren dit jaar hun 60-jarig bestaan.                                                                                   

Begonnen als jongerenkoor, maar nog steeds actief als koor dat nog menig evenement en 

viering muzikaal opluistert. Nog een 60-jarige is het vroegere Dameskoor Terheijden, dit koor 

ging in 2023 een fusie aan met de dames van het Gummaruskoor Wagenberg onder de naam 

GumarAnto. Een koor dat samen met Herenkoor Antonius Abt Terheijden , 275 jaar jong , 

menig viering opluistert.  

Gezocht en gevonden? 

De Mariadagkapellen van onze parochie mogen zich verheugen  in 

een groeiende belangstelling van mensen om een kaarsje aan te 

steken, een gebedje te doen,  om een vraag bij Maria weg te 

leggen , om Maria te danken of misschien om gewoon even een 

rustig moment van overdenking te hebben. 

Rond elke Mariadagkapel is een groepje vrijwilligers, die er om 

toerbeurt voor zorgen dat deze kapel  ’s ochtends geopend wordt 

en ’s avonds weer gesloten wordt. De groep in Terheijden is wat 

kleiner geworden en doet daarom ook via deze weg een oproep 

om uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Deze taak vraagt niet 

veel van uw tijd, maar is toch wel van belang om anderen in staat 

te stellen de Mariadagkapel te blijven bezoeken en niet voor een 

gesloten deur te staan. 

Wilt u zich aanmelden als lid van deze vrijwilligersgroep of weet u iemand anders, neemt u 

dan contact op met Ida Fievet-Damen , parochiekantoor Terheijden, Markstraat 2.  

Openingstijd vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.                                                                                  

Telefoon 0765931216 of terheijden@naardekerk.nl                                                                                  

Hopelijk gaan we weer een aantal mensen vinden die dit mee oppakken. 

In onze gehaaste samenleving zijn we ‘niets doen’ niet gewend.                                                          
Dit verklaart vaak waarom wachten en het verdragen van ongemak vaak moeilijk zijn. 
Maar oefening baart kunst. Probeer het ‘niets doen’ eens uit door  de langste rij bij de 
supermarkt te kiezen en zo je vermogen om rustig te blijven te trainen. 

Open dagen pastorie Made Kerkstraat 6 
 
Een groot deel van de inventaris van de pastorie heeft een plek 
gevonden op onze nieuwe locatie, de Maria Magdalenakapel 
Kerkstraat 10, maar niet alles kon mee 
zoals serviesgoed, boeken, lampen, kasten, tafels, etc., waarvan 
wij denken dat daarvoor wellicht belangstelling  bestaat. Komt u 
gerust een kijkje te komen nemen in de pastorie en wel op vrijdag 20 februari en zaterdag 
21 februari 2026 van 13.30 uur  tot 17.00 uur. 
 

Mariadagkapel 
Terheijden. 

mailto:terheijden@naardekerk.nl
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Caritascollecte februari VHP : Goederenbank De Baronie 

De caritascollecte van februari is bestemd voor Stichting Goederenbank De Baronie, 
opgericht in 2004 door Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. 
Deze Voedselbank Plus ondersteunt - ook in onze gemeente via een uitdeelpunt in Made – 
particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te 
voorzien. Door een helpende hand en begrip voor hun situatie wordt deze groep weer op 
weg geholpen. 
 
Na een zorgvuldige intake worden deze mensen door de Goederenbank ondersteund met 
voedsel, kleding en huishoudelijke artikelen. Zij is daarbij echter afhankelijk van donaties in 
natura van winkels en particulieren en van financiële bijdragen. 
Meer informatie over de Goederenbank kunt u lezen op de website www.stillearmoede.org . 
 
In deze Veertigdagentijd – de Vastenperiode – worden we opgeroepen om te delen met 
onze medemensen die het minder hebben dan wij: mensen veraf en dichtbij. Dit jaar met 
het motto “En Hij zei: Geven jullie hen maar te eten.”  
(Uit de parabel van de vijf broden en de twee vissen) 
Mag deze oproep ons stimuleren tot een bijdrage in de caritascollecte in de kerken van de 
Vijf Heiligen Parochie: op 21 februari in Wagenberg, op 22 februari in Made                                     
en op 28 februari in Terheijden.  
Namens Goederenbank De Baronie hartelijk dank voor uw gift. 
 
 

Het idee dat mensen in problemen lui zijn ,                    
of dat het hun eigen schuld is, dat is vaak                   
onze eigen luiheid om ons echt                                             
in hen te verdiepen.                                                                                         
Wat gebeurt er als we hen niet meer zien                   
als ‘de ander’ maar als mensen zoals wij zelf?                             
Als we durven zeggen: dat had mij ook kunnen 
overkomen? ( Stadsdiaken Colm Dekker, 
Amsterdam)  

 

 

http://www.stillearmoede.org/
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Beste Juin 2026 

Tot Beste Juin word je op Made , de May, tijdens carnavalsdinsdag uitgeroepen voor je inzet 
voor de Mayse gemeenschap. Beste Juin 2025 , Ad Horrevoets, mocht het stokje doorgeven 
aan Anton van Dongen, die zich Beste Juin 2026 mag noemen.  

Beide heren zijn ook actief binnen de geloofsgemeenschap. Ad Horrevoets als collectant en 
zanger en Anton van Dongen, de kersverse Juin 2026, was jarenlang lector in diverse 
vieringen en is de grote man van de Herdertjestocht die vanuit de Vijf Heiligen Parochie                
al weer verschillende keren met succes georganiseerd is. Van harte proficiat voor Anton. 

Laat ons tijdens de Vasten proberen om manieren te vinden 
om onze onverschilligheid te overwinnen. Paus Franciscus (1936-2025). 

Terugblik Carnavalsviering Erpelrooiersland 
Stan van Ommen 
 
Afgelopen zondag was de carnavalsviering in de Gummaruskerk in 
Erpelrooiersland. De kerk zat driekwart vol, wat voor mij persoonlijk als 
een heel warm welkom voelde. Alles wat geregeld moest worden en de 
samenwerking voor en achter de schermen liep gesmeerd. Heel fijn! 
De muziek door de Leutband was goed. Enigszins beladen, maar ook hoopvol klonk Amazing 
Grace en Highland Cathedral op de doedelzak tussen de lezingen door.                                          
Tegen het einde klonk mijn verzoekje: Slaoi – werkelijk kippenvel! 
In het woordje van de Prins benadrukte hij de saamhorigheid. ‘Wai winde ut dees jaor op’, 
dat doen ‘wai’ samen! Ik mocht dat verdiepen en zei dat Jezus onderdeel van dat ‘wai’ is. 
 
Over de lichtjes bij Maria hoorde ik verschillende mensen die dat mooi vonden.                                 
Er ontstond een zee van lichtjes. Allemaal individuele gebedjes, intenties van dank of zorg.                                
Het is vooraf natuurlijk spannend of zoiets ‘pakt’, maar ik ben er dankbaar voor hoe het ging. 
Carnaval vieren en echt bidden hebben elkaar niet uitgesloten, maar juist versterkt. 
Dat gevoel had ik niet alleen: ik mag terugkomen!                                                                                      
Dus zondag 7 februari 2027 staat al in de agenda! 

 

 

 

 

 

Foto’s C.S. De Erpelrooiers 
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Twee reliëfs 

Wie kent ze niet, het verhaal van de Verloren Zoon en het 
verhaal van de Goede Herder uit de bijbel?                                 
Deze twee verhalen worden uitgebeeld in twee reliëfs uit het 
einde van de 19e eeuw, die jarenlang in de grote zaal van de 
pastorie te Made hingen en nu een plekje gevonden hebben in 
de Maria Magdalenakapel. Twee verhalen die de spijker op zijn 
kop slaan als het gaat om de boodschap die Jezus ons voorleeft: 
naar elkaar omzien en elkaar vergiffenis schenken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasten, het is ruimte maken in het lijf en in het hart om ons te laten bevrijden van alles ons 
belet te leven als vrije en verantwoordelijke kinderen van God.   

Vasten, het is de rugzak voor de levensreis opruimen zodat wij de aarde niet bezwaren met 
onze grote voetafdruk, maar samen met  onze tochtgenoten de weg gaan met zorg en 
aandacht voor elkaar en heel de schepping die ons draagt.  

Vasten, het is onthaasten en onthechten met  lichaam en ziel, zodat wij weer zicht krijgen 
op wat er echt toe doet. Laat ons zo in deze de veertigdagentijd de weg met Jezus gaan om 
met Pasen op te staan als herboren en herschapen mensen, samen met Hem, de 
eerstgeborene van heel de schepping. ( Benedictijnen Egmond)  

Foto Caroline Broeken 
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Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie 

 
 

Voor informatie kunt u terecht op ons  parochiesecretariaat en de parochiekantoren.  
U bent er van harte welkom.  
Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers: 
Parochiesecretariaat Made:  
Voorlopige ingang: H. Maria Magdalenakapel (Groene deur) in de Kloosterstraat Made  
Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl 
Postadres: Kerkstraat 10 4921 BB Made.  Openingstijd: woensdag 9.00 uur tot 11.30 uur  
Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet 
Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.   
E-mail: terheijden@naardekerk.nl   Openingstijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook 
Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.   
E-mail: wagenberg@naardekerk.nl    Openingstijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur 

 
Overzicht van vieringen in de Vijf Heiligen Parochie ( VHP) 
 

Zaterdag 21 februari 2026 Eerste zondag Veertigdagentijd , Caritascollecte. 

Wagenberg H. Gummaruskerk 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk.                               
Cantor H. Vergouwen, orgel J. Horbach. 

Zondag 22 februari 2026  Eerste zondag Veertigdagentijd,  Caritascollecte. 

Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk 
Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. Horbach. 

Maandag 23 februari 2026. 

Terheijden Zorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur.  
Viering van Woord en Communie Giny van der Korput 

Zaterdag 28 februari 2026 Tweede zondag Veertigdagentijd, Caritascollecte. 

Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk 
Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska, piano René van Assche. 

Zondag 1 maart 2026  Tweede zondag Veertigdagentijd. 

Made H. Maria Magdalenakapel  9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk. 
GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra ,organist J. v. Opdorp 

 
De zon schijnt ook onderweg, niet pas op het einde van de rit (Pater Jan Hulshof) 

 
 

 
Op vrijdag 6 maart 2026  verschijnt Nieuwsbrief  VHP 196 
Kopij aanleveren kan tot woensdag 4 maart 2026.                                                                      
Deze dien je  te sturen naar:  info@naardekerk.nl   
Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: 
www.naardekerk.nl  

mailto:inf@naardekerk.nl
mailto:terheijden@naardekerk.nl
mailto:wagenberg@naardekerk.nl
mailto:info@naardekerk.nl
http://www.naardekerk.nl/

